Geachte inwoners van Teijlingen ,
Namens Sociaal Lokaal een groep bewuste mensen hebben wij diverse vragen .

Kunnen wij deze opvang van asielzoekers wel dragen in de gemeente Teylingen
en omliggende gemeentes?

Door de groei van het aantal inwoners is de vraag naar woningen voor starters
fors toegenomen, waar liggen Uw prioriteiten?

De huizenmarkt staat al behoorlijk onder druk door de vele arbeidsmigranten
in de regio. Willen wij daarom deze asielzoekers wel in onze regio huisvesten,
aan welke voorwaarde voldoen deze mensen om hier het recht op huisvesting
te krijgen? Waarom is Nederland zo gastvrij naar deze mensen?

Vragen die gesteld moeten worden , goede antwoorden ontbreken vaak.

Dat door de groei onze jeugd ook een woonplek wil in hun eigen omgeving is
duidelijk , kan U aan deze vraag voldoen? U weet zelf de antwoorden.

Heeft de lokale politiek de realiteit dat elk probleem stap voor stap moet
worden opgelost ? Volgens vele mensen in onze kringen liggen de prioriteiten
bij het oplossen van het woonprobleem van onze jeugd zodat deze gezinnen
kunnen starten en zelfstandig kunnen wonen.

Bent U zich bewust dat regels naar onze oorspronkelijke bevolking worden
gehandhaafd, dat de regels voor asielzoekers heel soepel zijn! Welke
asielzoeker wordt weg gestuurd naar het eerste land van binnenkomst in
Europa? Oost en Zuid-Europa functioneren als inreislanden in de wetenschap
dat deze mensen door reizen. Veiligheid is geen issue , de beste faciliteiten zijn
dat wel ! Wie betalen die kosten?

De zorg wordt onbetaalbaar, doorwerken voor Nederlanders want het sociale
stelsel is niet betaalbaar .

Kan de lokale overheid wel zeggen provincie en rijk dragen bij in de lasten voor
deze groep, wij als Nederlanders vullen de kas, zelfs dat is niet toereikend. De
lastendruk leid tot een schuldendruk op elk Nederlands gezin.

Wil je een goed mens zijn? Kan je meer uitgeven dan je hebt?

Komen we zo in de positie die Mark Rutte zijn vriend Klaus Schwab voor U en
mij heeft bedacht? “U own nothing and will be happy?”



Graag wil ik ook de aandacht voor Mark Rutte zijn oorlog, volgens hem
“onze”oorlog . Welke het zeker wordt als er huizen of complexen gaan worden
gevorderd van onze medeburgers , wat in de spreidingswet mogelijk wordt
gemaakt. Dan ben je als Nederlander in oorlog met je eigen overheid.

Kortom als ik zo vrij mag zijn als bevolking zien wij de komst van asielzoekers
als een bedreiging voor de toekomst van onze jeugd, daarbij nog niet
gesproken over de veiligheid binnen onze samenleving die onder druk komt te
staan met de aanwezigheid van deze groep mensen.

Omvolken is in sommige kringen een lelijk woord , het is wel realiteit , deze
groep mensen worden nooit Nederlanders , hoe gaan wij de inwoners van
onze maatschappij in de toekomst noemen?

Als een asielzoeker recht opverblijf heeft komen er mogelijk nog enkele na,
welke Nederlanders verdringen die gezinsherenigingen op de woonmarkt?

Stellig en duidelijk , gemeenteraad, laat U niet knechten door dwang uit Den
Haag, ga staan voor Uw inwoners , toon eens karakter, de gemeenschap in
Teijlingen vraagt om eerlijk bestuur .

Gewoon nee is het eerlijke antwoord , geen asielzoekers.



